
                    
 

  

 

 

 

 

 

 
Meisjes U16 in voorbereiding op Europees 

kampioenschap 
 

Donderdag 05 augustus 2010 
 
 

Vertrek stage / tornooi in Italië 
 

Volgende week donderdag gaat het Europees kampioenschap voor meisjes U16 van 
start. Plaats van het gebeuren: Griekenland in de steden Kozani en Ptolemaida. 
Op uitnodiging van de Italiaanse federatie nemen we eerst nog deel aan een tornooi 
in Caorle, een veertigtal kilometer buiten Venetië en dus gelegen aan de Adriatische 
kust; voor de Venetianen kan je dit kuststadje zowat vergelijken met wat 
Blankenberge betekent voor de Antwerpenaars…. 
 

De reis verliep voorspoedig, ook al was er 
behoorlijk wat turbulentie. Voor Jolien en 
Eline was het hun eerste vlucht, maar ze 
hebben er – gelukkig – geen trauma‟s aan 
over gehouden….  
 
 
 
 
 
 

 
 
Hoewel we vreesden dat 
door het half uurtje 
vertraging bij aankomst van 
de vlucht Zaventem – Rome 
de bagage niet tijdig op de 
vlucht Rome – Venetië zou 
geraken. Onterecht bleek 
achteraf; alle bagage was  
mee! 
Dat we bij vertrek 300 euro 
moesten betalen wegens 
teveel gewicht is jammer, 
zeker als je weet dat we voor 
bijna drie weken weg zijn  



                    
 

  

 

 

 
 
 
 
met een basketteam waarbij het  onontbeerlijk is dat men en uitrustingen, en 
verzorgingmateriaal, en een kine-tafel als basisuitrusting nodig hebt…. En dan 
hebben we nog hard moeten praten om het eerst genoemde bedrag van 600 euro te 
halveren. 
Dubbel spijtig, want Allitalia is een maatschappij waarmee we vaak vliegen met 
nationale selecties. 
 
 
 
 
Heel  verrassend is het als je 
aankomt met regenweer en 
frisse temperatuur in 
een land waarvan iedereen de 
perceptie heeft dat in de zomer 
de zon er altijd schijnt en de 
temperatuur niet onder de 
vijfentwintig graden zakt…. 
Vanuit het vliegtuig zagen 
we al dat Venetië vandaag geen 
echt zonovergoten 
stad was. 
 
 

Vrijdag 06 augustus 2010 
 

België - Zweden 
 

 
Na de verkwikkende nachtrust werd ontbeten en daarna geoefend in de mooie, ruime 
parketzaal van de plaatselijke club. Bijlange geen eerste nationaler, maar bij ons 
kunnen clubs hier enkel van dromen…. 
 
In de late namiddag kregen we dan onze eerste wedstrijd van het tornooi 
voorgeschoteld. De Zweden moesten ons partij geven.  Wat zij echter op het veld 
vertoonden was van een zwak tot zeer zwak niveau. Al moet het gezegd dat wij goed 
– en bij momenten heel goed – presteerden…. 
De wedstrijd werd uiteindelijk met 66 – 35 gewonnen. 
 
Straks staat de confrontatie met Roemenië op het programma dat toch wat steviger 
voor de dag lijkt te komen dan de Zweden….  Vandaag zien we hier al heel de dag 
de zon en is het warm. De zaal zal dus „op temperatuur‟ zijn. Benieuwd hoe we daar 
op reageren. 



                    
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 07 augustus 2010 
 

België – Roemenië 
 
Met de temperatuur in de zaal viel het best mee. Het zal nog enkele dagen heet 
zomerweer moeten zijn voor de zaal zijn “temperatuur” bereikt. 
Uit voorzorg werd Antonia aan de kant gehouden; wat pijn aan de binnenkant van het 
bovenbeen, enkele centimeters boven de knie. Het komt er op aan te verhinderen 
dat kleine probleempjes ernstige kwetsuren worden waardoor de speelster out zou 
zijn voor de rest van de campagne en de competitiestart bij haar club. 
 
Van bij de start van de wedstrijd was het duidelijk dat Roemenië nu niet direct de 
grootste bedreiging zou worden. Iedereen kreeg ruim speelgelegenheid en kon dus 
tonen wat zij in haar mars had…. 
Aan die voorwaarde werd ruimschoots voldaan. Eindstand 98-39. 
 
Morgen zondag, om 18u00, wacht ons in feite de eerste serieuze test tegen gastland 
Italië. 
 
Straks proberen we op zoek te gaan naar een mogelijkheid om deze nieuwsbrief te 
verzenden. Internetverbindingen blijken hier moeilijker  te zijn dan bij ons…. 
 

 



                    
 

  

 

 

 
 
 
 
 

Zondag 08 augustus 2010 
 

Italië – België 
 
Internetten blijkt hier een moeilijker opdracht te zijn dan de naald in de hooiberg te 
vinden. Dus blijven we nog altijd schrijven aan onze eerste nieuwsbrief totdat het ons 
eens lukt. 
 
Vandaag terug zeer zonnig en ondertussen heel warm weer, de zomer heeft zijn 
tweede adem gevonden (hopelijk voor de thuisblijvers in België ook). 
 
Ook vandaag zal Antonia uit voorzorg niet spelen. Het lijkt de staff aangewezen dat 
we eerst een echo laten nemen om de ware toedracht van de pijn te kunnen bepalen 
en daarna, eventueel, een passende behandeling op te starten. 
We hebben er alle vertrouwen in dat met enkele dagen rust het euvel zal verholpen 
zijn, maar risico‟s nemen we niet. 
 

De match zelf dan; het was wel even 
aanpassen voor onze jonge dames. Het 
ritme lag stukken hoger dan dit tegen 
Roemenië en Zweden. Het vroeg de nodige 
aanpassing, Italië stond in de eerste helft 
steeds op voorsprong, maar echt een zeer 
grote kloof slaan lukte hen niet. Een 
donderpreek van de coach tijdens de rust 
moest iets doen aan de tienpuntenkloof en 
het ontbreken van de defensieve rebound 
aan Belgische zijde. De intensiteit was nu 
ook hoog aan onze zijde. Af en toe konden 
we eens knabbelen aan de voorsprong. 
Maar het duurde nog tot in de laatste 
minuten van de wedstrijd vooraleer we Italië 
echt gingen bedreigen. We stranden echter 
op 2 puntjes (75 – 55) maar toch laat dit het 
beste verhopen voor het Europese 
kampioenschap…. 
 

 
 
 
 
 
 



                    
 

  

 

 

 
 
 
 
 

Bij het avondeten werd uiteraard de jarige niet vergeten. Axelle werd vandaag 15 en 
is daarmee de rookie van de groep…. 
 

 
 
 

Maandag 09 augustus 2010 
 

Vandaag verlengen we ons verblijf in 
Italië. Het heeft immers weinig zin nu 
nog een vermoeiende reisdag in te 
lassen om eventjes thuis te zijn en 
morgenvroeg al terug het vliegtuig te 
nemen en gedurende het grootste 
gedeelte van de dag opnieuw te reizen 
en vermoeid aan de opgooi te komen.. 
 
 
 
 



                    
 

  

 

 

 
 
 
 
 
Er werd dus iets langer geslapen waarna een wandeling naar en in het stadje Caorle 
op het programma stond.  
 

 
 
Vanmiddag wordt nog een training ingelast en morgen vliegen we dan naar 
Thessaloniki om vervolgens per bus onze eindbestemming te bereiken. Woensdag is 
er dan een training voorzien waarin de wedstrijd tegen thuisland Griekenland wordt 
voorbereid.  
En donderdag gaat dan – eindelijk – het Europees kampioenschap van start….  
De wedstrijden zijn via de verslaggeving op de FIBA-site rechtstreeks te volgen. 
 
Klik hier voor een rechtstreekse link naar de site…. 
 
Arrivederci! 
 
Eddy Hendryckx 
 

http://www.fibaeurope-u16women.com/en/

